
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIMOSA 
Samen voor warme zorg 

Maart-april 2024 



  



 

Gedicht 

 

Lieve lente, 
waar bleef je zo lang? 
Ik was al zo bang 
dat je niet meer zou komen. 

Waar zouden de bloemen 
dan zijn in het gras 
de kinderen spelend 
zonder jas 
kalfjes en lammetjes 
in de wei 
vlinders en eendjes, 
een zoemende bij? 

Lieve lente, 
daar ben je toch weer 
en met je zonneschijn 
laat jij het gewoon 
weer volop 
voorjaar zijn! 

 
 

 



Voorwoord 

Beste lezers, 

 

De lentezon werpt haar stralen over ons 

woonzorgcentrum en ik voel de energie en de 

hoop die deze tijd van het jaar met zich 

meebrengt. Het is een periode van 

vernieuwing, waarin we de bloemen zien 

ontluiken en de dagen langer worden.  

 

Onze redactie is er opnieuw in geslaagd om 

een mooie editie van de Mimosa voor jullie te 

maken. Deze editie omvat dan ook terug een 

boeiende bundeling van warme verhalen, 

terugblik op activiteiten en interessante 

weetjes.  

 

Laten we dan ook samen genieten komende maand 

van deze editie, met een open raam en een 

zacht briesje dat de geur van bloesems met 

zich meebrengt. Laten we verhalen delen en 

samen lachen.  

 

Warme groet en veel leesplezier 

 

Virginie Delandsheere, 

Campusdirectie  



Bewonersinformatie 

Jarige bewoners 

Maart 

Helena D’Hulster is de eerste jarige van 

de maand maart. Ze viert haar 78ste 

verjaardag op 1 maart. Een fijne 

verjaardag Helena. 

 

 

 

 

Op 3 maart mogen we Rosa Vandermeulen in 
de bloemen zetten. Ze wordt 84 jaar. 
Een gelukkige verjaardag, Rosa. 

 

 

 

 

 

Agnes Chaerle viert ook haar verjaardag op 

3 maart. Ze wordt 85 jaar. Van harte 

gefeliciteerd, Agnes. 

 

 



 

Op 15 maart is Marie Josée 

Couvreur jarig. Ze wordt 100 

jaar. Een dikke proficiat, 

Marie Josée. 

 

 

 

 

 

Op 30 maart is Frans Cool jarig. Hij 

wordt 86 jaar. Van harte gefeliciteerd, 

Frans. 

 

 

 

 

 

 

 

 



April 

Irma Courtens is jarig op 7 april. Ze 

wordt 93 jaar. Van harte gefeliciteerd, 

Irma. 
 

 

 

 

 

Jean Vervaecke viert zijn verjaardag op 

23 april. Hij wordt 76 jaar. Proficiat, 

Jean! 

 

 

 

 

Gerard Popelier viert zijn 90ste 

verjaardag op 24 april. Een fijne 

verjaardag, Gerard! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Onze jarige op 25 april is Simonne Loonis. Ze 

wordt 93 jaar. Een dikke proficiat, Simonne. 

 

 

 

 

 

Thérèse Verduyn is onze laatste jarige op 30 

april. Ze wordt 90 jaar. Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overleden bewoners 

Met droefheid melden wij u volgende overlijdens: 

 

Laurent Cappelle overleed op 4 januari. Hij woonde 

bij ons in kamer 012. 

Jenny Huyghe overleed op 10 januari. Zij woonde bij 

ons in kamer 110. 

Magdalena Parmentier overleed op 2 februari. Zij 

woonde bij ons in kamer 312. 

Margriet Van Der Zwalmen overleed op 15 februari. 

Ze woonde bij ons in kamer 117. 

 

 

 

 

 

Als ik dood ga, huil maar niet 
ik ben niet echt dood, moet je weten 
het is maar een lichaam dat ik achterliet 
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten. 

 

Bram Vermeulen 

 

 

 

 

 



Nieuwe bewoners 

Graag verwelkomen we volgende bewoners:  

 

Godelieve Verfaillie kwam bij ons wonen in 

kamer 014. 

 

 

 

 

 

Hilda Dewulf woont voortaan bij ons in 

kamer 012. 

 

 

 

 

 

Thérèse Verduyn verblijft voor een tijdje 

bij ons in kamer 211. 

 

 

 

 

 

 



Rika Desmet is bij ons komen wonen in 

kamer 110.  

 

 

 

 

 

Nelly Ververken woont voortaan bij ons in 

kamer 009. 

 

 

 

 

 

Diana Maes is bij ons komen wonen in 

kamer 205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Willy Lemay en Elisa Blomme wonen 

voortaan bij ons in kamer 106. 

 

 

 

 

 

 

Robert Vangheluwe verblijft  

voor een tijdje bij ons in kamer 208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personeelsinformatie 

Jarige medewerkers 

Maart 

 

Fabine Mortier viert haar verjaardag op 6 

maart. Fabine is medewerker hoteldienst. 

Een gelukkige verjaardag. 

 

 

 

 

Op 11 maart is Christel Muylle jarig. 

Christel is teamcoach van de Tweesprong en 

de Driewege. Een fijne verjaardag. 

 

 

 

 

 

 

Els Debacker viert ook haar verjaardag op 

11 maart. Els is medewerker hoteldiensten 

in ons huis. Van harte gefeliciteerd. 

 

 



Op 13 maart is Astrid Feryn jarig. Astrid 

is ergotherapeute en werkt op het 

Vlinderpad en de Kapelweg. 

 

 

 

 

Op 29 maart is Carmen Verstraete jarig. 

Carmen is administratief medewerkster. Een 

fijne verjaardag. 

 

 

 

 

 

 

 

April 

 

 

Onze eerste jarige van de maand is Nathalie 

Pollentier. Ze is jarig op 4 april. 

Nathalie werkt in ons huis als 

zorgassistente op de Tweesprong en de 

Driewege. Gelukkige verjaardag. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op 7 april mag Vanessa Quartier in de 

bloemen worden gezet. Vanessa is 

zorgkundige op het Vlinderpad. Een 

gelukkige verjaardag. 

 

 

 

 

Sandie Callewaert is jarig op 15 april. Ze 

is verpleegkundige in ons huis. Een dikke 

proficiat met je verjaardag! 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Tack is jarig op 16 april. Ingrid 

werkt als zorgkundige op het Vlinderpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yentl Dumoulin is jarig op 18 april. Yentl 

werkt als zorgkundige op de Tweesprong en 

de Driewege. 

 

 

 

 

 

Hiep hiep hoera voor Virginie Naert. Ze is 

jarig op 19 april. Virginie is zorgkundige 

op het Vlinderpad. Proficiat! 

 

 

 

 

 

De laatste jarige van de maand april is 

Jürgen Dudal. Hij viert zijn verjaardag op 

24 april. Jürgen is kinesist in ons huis. 

Proficiat met je verjaardag! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe medewerkers  

 

Yentl Dumoulin startte als zorgkundige op 

de Tweesprong en de Driewege. 

 

 

 

 

Thomas Bolle startte bij ons als 

psychosociaal begeleider. 

 

 

 

 

 

Sibelle Verstraete start eind maart als 

verpleegkundige nacht.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Yana Legein start als zorgkundige op de     

                   Tweesprong en de Driewege. 



Medewerkers in de kijker 

 

Hallo 

Wij zijn twee vrolijke 

ergotherapeuten van het team 

boven. Lore Moerman en Fien 

Verschaeve.  

 

 

 

 

 

 

Ons eventjes voorstellen: 

 

Mijn naam is Lore, ik ben 29 jaar en woon samen met mijn 

partner en zoontje in Zonnebeke. 

Ik heb gestudeerd voor ergotherapeut in Brugge. Al sinds 

het begin van de opleiding wist ik, dat ik bij ouderen wou 

werken. Hen ondersteunen in het behoud van hun 

mogelijkheden vind ik erg belangrijk. 

Voordat ik hier werkte, heb ik al ervaring opgedaan in 

andere woonzorgcentra. 

Onze zoon Tom werd geboren in augustus 2022. Binnenkort 

mogen we ons 2e kindje verwelkomen.  

Je zal me dus een tijdje niet zien op de werkvloer maar ik 

kom sowieso terug. Ik kom iedere dag met veel plezier 

werken.  



Tom is de beste vriendjes met onze hond Baloe. Daar gaat 

dan ook het meeste van mijn vrije tijd naartoe. 

Het liefst ben ik thuis bij mijn gezinnetje. Ik geniet 

ervan om in het weekend te gaan wandelen. Dit kan in het 

kasteelpark vlak bij mijn deur of naar een bos zijn. 

Grote reizen zijn voor mij niet nodig. Ik ben graag 

dichtbij familie en vrienden. Een namiddag afspreken, de 

kinderen aan het spelen en de ouders samen babbelen en 

iets drinken is voor mij pure ontspanning. 

 

Ik ben Fien en ben 21 jaar. Ik ben afgestudeerd als 
ergotherapeut sinds juni 2023 aan de Arteveldehogeschool 
in Gent. 

Ik woon in Merkem en heb een partner.  

Ik heb een bruine labrador genaamd Balou (3 jaar).  

 

Mijn interesses zijn uiteenlopend. Ik ben een buitenmens 
en ga heel graag gaan wandelen met de hond.  Ook hou ik 
ervan als het wat mooier weer is om te gaan skeeleren. 
Reizen maken daar hou ik van. Maar een weekendje weg in 
België dat kan mij ook bekoren.  

 

Maar ik kan mij ook heel erg verdiepen in het lezen van 
romans. Als ik veel vrije tijd heb, vind ik het leuk om 
desserts te maken.  

Afspreken met vrienden is voor mij heel belangrijk.  

Ik ben een enthousiaste leidster in de KSA, ik geef 
ondertussen al zes jaar leiding.  

 

 

 



Hallo 

 

Mijn naam is Nathalie. Ik ben 44 jaar en woon samen met 

mijn man Geert en dochter Marie in Zonnebeke. 

Ik werk hier in huis als 

woonleefbegeleider. Ik werk 

zowel op de eerste verdieping 

als boven. Ik organiseer 

individuele en 

groepsactiviteiten. Je kan bij 

mij ook terecht voor een  

afspraak bij onze kapster en/of 

pedicure.  

Ik ben afgestudeerd als 

opvoedster/begeleidster. In mijn vorige job werkte ik 20 

jaar bij mensen met een beperking. 

In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig. Fitness en 

hardlopen behoren tot mijn favoriete sporten.  

Ik hou van reizen; ik reis het liefst naar zonnige 

bestemmingen.  

Met lekker eten kan je mij ook altijd bekoren. Ik ga graag 

uit eten maar sta zelf ook graag in de keuken. Ik probeer 

graag nieuwe receptjes uit. Ik hou erg van de Griekse 

keuken. 

Ik ben tevens een echte dierenvriend; thuis heb ik twee 

lieve poezen rondlopen; genaamd Zino en Bo. 

Knuffelmomentjes met hen zijn een dagelijks ritueel. Zij 

brengen mij rust en gezelligheid, 

iets waar ik ook heel veel van hou.  

 

 



Vrijwilligersinformatie 

Jarige vrijwilligers 

 

Corry Lannoote viert haar verjaardag op 

10 maart. Een fijne verjaardag, Corry! 

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 april is Vera Roelandt jarig! Een 

gelukkige verjaardag, Vera! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pastoraal woordje 

 

Even stilstaan bij… de Goede Week 

 

 

 

De barokke versie 

De Semana Santa (letterlijk: Heilige Week) is de in 

Spaanstalige landen gebruikte benaming voor de Goede Week, 

de week voor Pasen, die daar uitbundig wordt vormgegeven. 

In sommige andere katholieke landen worden in deze week 

veel religieuze beelden met paarse doeken afgedekt, de 

klokken zwijgen en het orgel blijft onberoerd. Ook in onze 

kerken overheerst dan een teneur van sereniteit. Pracht en 

praal zouden wij dan eerder misplaatst vinden in de week 

waarin de Messias zo onderworpen werd aan publieke 

vernedering en machtswellustige folterpraktijken.  

In Spanje en Zuid-Amerika daarentegen trekken processies 

uit die in een barokke vormgeving en met groots vertoon 

het lijden van Christus en Maria in de straten zichtbaar 

maken. Kenmerkend zijn de grote beeldengroepen die op 

vergulde platformen (paso's) worden rondgedragen. Over het 

algemeen heeft elke processie een paso met een tafereel 

uit het lijden van Christus en een paso met een droeve 

Maria. Deze processies zijn in essentie boeteprocessies. 

Net als bij de processie in Veurne, lopen er steevast 



boetelingen in mee. Om de anonimiteit te waarborgen dragen 

zij evenwel kleding met puntvormige maskers. Deze kostuums 

zijn later ook door de (sterk antikatholieke) Amerikaanse 

Ku Klux Klan gebruikt, waardoor het beeld van de Spaanse 

boeteling bij sommigen in het westen een negatieve 

bijklank heeft gekregen.  

 

 

 

 

De filmische versie 

Toen de controversiële film uitkwam en in de bioscopen 
gedraaid werd, liet ‘The Passion of the Christ’ van de 
ultrakatholieke regisseur Mel Gibson veel stof opwaaien en 
verdeelde de filmwereld in extreme voor- en tegenstanders. 
Het Vaticaan prees de film de hemel in omdat Mel Gibson en 
Jim Caviezel, die als hoofdrol niet bepaald ongeschonden 
uit de opnames kwam, de onbeschrijfelijke lijdensweg van 
Jezus heel gedetailleerd getoond hadden. De heel 
schokkende, grafisch in beeld gebrachte taferelen schoten 
bij velen in het verkeerde keelgat. Die schreeuwden moord 
en brand en bestempelden de film als pure folterporno. 
Gelukkig werd de kruisweg van Jezus afgewisseld met 
verteerbaarder, prachtig in beeld gebrachte passages uit 
zijn leven. Anders zouden de meeste bioscoopgangers 
gegarandeerd met een stevig trauma uit de filmzaal 
gevlucht zijn. Ik beschik over heel wat verfilmingen van 
het leven en lijden van Jezus, maar dit moet toch, zonder 
enige twijfel, de wreedste en meest bloeddorstige zijn. 
Dat Mel Gibson ooit ingerekend werd door de politie na het 



spuien van antisemitische scheldwoorden gooit ook een 
schaduw over de drijfveren van de regisseur. In sommige 
kringen wordt Jodenhaat nog steeds gevoed door de 
aantijging dat zij meer dan 20 eeuwen terug de Heiland 
lieten doden. Ook de Nazi’s vergoelijkten zo de holocaust! 

 

Enige duiding 

Het minste wat je van deze roemruchte en omstreden film 
kan zeggen, is dat hij ons ongefilterd confronteert met 
‘de Goede Week’ en de onuitwisbare, gruwelijke lotgevallen 
van Jezus daarin.  
Het kan een beetje vreemd of geschift klinken om de 
afschuwelijkste week in het veel te korte leven van Jezus 
een goede week te noemen. Enige duiding is dus op zijn 
plaats.  

De sleutel die de deur van dit mysterie kan ontgrendelen, 
is de openbaring en het geloof dat het leven niet eindigt 
bij de dood. Er loopt een rode draad tussen Oud en Nieuw 
Testament, die de bedoelingen van God gaandeweg 
verduidelijkt. Het eerste boek, Genesis, herinnert ons aan 
de grootsheid van Gods Schepping. Het orgelpunt van die 
schepping was Adam, de eerste mens. Jezus is de nieuwe 
Adam, maar - in tegenstelling met zijn aardse voorganger - 
niet langer gekluisterd aan de dood. Hij trotseerde de 
allerergste vorm van lijden: het verraad en de smadelijke 
veroordeling op Witte Donderdag, zijn getormenteerde 
kruisdood op Goede Vrijdag, maar overwon de dood. Op 
Pesach vieren de joden de uittocht uit Egypte en de 
overgang van jarenlange gevangenschap naar een leven in 
vrijheid. Voor christenen kreeg Pesach een nieuwe 
betekenis: Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus. 
Opnieuw wordt de mens bevrijd, deze keer van zijn ergste 
vijand, de dood. Na de erfzonde had God de mens 
veroordeeld tot lijden en sterfelijkheid. Via Jezus 
verzoent hij zich weer met de feilbare mensheid en schenkt 
hem de kans om zijn leven te beteren en, net als Zijn 
Zoon, weer uit de dood op te staan. Het laatste boek van 
de Bijbel, de Apocalyps, beschrijft het Laatste Oordeel 
waarin het koren van het kaf zal gescheiden worden… 

  



Puzzelkampioen 

 

 

 

Veel puzzelplezier! 

 



Sociale info 

 

Uitstappen lente 2024 

Bedevaart naar Dadizele 
Woensdag 29 mei 2024 

 
We verzamelen om 12u30 in het 

onthaal. 
We gaan met het treintje naar de 

basiliek waar er een misviering 
plaatsvindt om 14u00. 

 Nadien is er nog tijd voor een 
drankje in een lokale brasserie. 

                                       Onze terugkomst is voorzien rond 17u30. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trefnamiddag Beselare 

Maandag 17 juni 2024 

 

We verzamelen om 12u30 in het 

onthaal. 

De activiteit start om 14u met 

koffie en taart in Hof ter Heulebeke 

Na de koffie is er een optreden van 

een muziekband. 

     Onze terugkomst is voorzien rond 

18u. 



Uitstap Schoolfeest donderdag 2 mei  

  

We gaan naar de repetitie van het 

schoolfeest van De Fontein! 

Wanneer? Donderdag 2 mei  

Uur? Verzamelen om 13u15 in het 

onthaal, vertrek om 13u30  

Terug rond 16u  

 

Fototerugblik  

De schoolkinderen lazen hun nieuwjaarsbrieven voor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gingen op uitstap naar het toneel in Geluveld… 

 

 

Onze Nieuwjaarshow was een schot in de roos… 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We maakten heerlijke soep… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…en spaghetti…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En we kregen wat beesten over de vloer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cupido schoot weer raak op Valentijn… 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carnaval werd uitbundig gevierd…   De kinderen van de 

basisschool kwamen langs en het personeel kon eens het 

beest uithangen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


